Lesbrief Museum Hert fan Fryslan Grou

We verheugen ons op jullie komst in verband met Lytse Eeltsje, een project met
een rondleiding en doe-opdrachten voor kinderen. Dit project is ontwikkeld om
kinderen een beeld te geven van het leven aan het begin van de 19e eeuw in Mid-
den-Friesland.

De binnenrondleiding bestaat uit een zogenaamd vriendenboekje dat de kinderen
zelf lezen en invullen en een waaierkaart met extra achtergrondinformatie.
Leerlingen kunnen dit in twee of drietallen uitvoeren langs de opdrachten
genummerd van 1 t/m 10. De buitenwandeling heeft ook een tiental nummers die
zijn vermeld bij panden in het dorp Grou. Aangezien de route binnen vrij krap is,
kan de groep bij meer dan 20 personen opgesplitst worden naar een binnen- en
een buitengroep. Er is binnen ook een mogelijkheid voor een fotopuzzeltocht,
waarbij meer dan alleen de Halbertsmatentoonstelling kan worden bekeken.

Lesbrief en vervolgverhaal

Wij hebben een lesbrief gemaakt voor de groepen 7 en 8 om te gebruiken
voorafgaand aan het museumbezoek. De lesbrief geeft informatie over het leven
van Eeltsje Halbertsma en er zijn een aantal opdrachten voor de leerlingen in
opgenomen die te maken hebben met het culturele erfgoed van Midden-Friesland.
In het dorp Grou herinnert veel aan de familie Halbertsma. De gebroeders Joast,
Eeltsje, Tjalling en Binnert hebben veel sporen nagelaten. Het is leuk om hiernaar
op zoek te gaan.

Informatie over De Halbertsma’s en de relatie met het museum Hert fan Fryslan te
Grou

Dr. Eeltsje Halbertsma ( 1797-1858) was dokter en schrijver. De broers Joast, Eeltsje
en Tjalling waren de grondleggers van het boek Rimen en Teltsjes.

Joast Halbertsma was dominee en taalgeleerde. Tjalling zijn broer was
boterhandelaar en volksschrijver. Binnert was houthandelaar en maakte ook
botervaatjes.

Deze activiteit leidde later tot de start van de Halbertsma Houtindustrie in Grou.

Er zijn in het museum Hert fan Fryslan behalve een expositie over de Halbertsma's
veel andere museumstukken te bewonderen. O.a. kleding uit vroegere tijden,
porselein en keramiek en gereedschap van de plaatselijke timmerlui, modelbootjes
van het skipkesilen en informative over de geschiedenis van Sint Piter. Ook is er een
tentoonstelling over het oude raadhuis ontworpen door de architect Kropholler.
Het museum bevindt zich in het souterrain van het voormalige politieburo van het
raadhuis.

Overige informatie

De kosten van dit project zijn 4 euro per leerling. Het vervoer wordt door de school
geregeld. Vrijwilligers van het museum zijn aanwezig om te helpen bij het



rondleiden. De schoolleiding is verantwoordelijk voor calamiteiten de leerlingen
betreffende in of buiten het museum.

Wij willen via het project Lytse Eeltsje een breed beeld geven van de geschiedenis
van het dorpsleven in Midden-Friesland in het begin van de 19e eeuw.
De lesbrief sluit aan bij enkele kerndoelen binnen het basisonderwijs.

Kerndoel 9: de leerlingen krijgen plezier in het schrijven van een gedicht of lied.
Toelichting: de leerlingen maken een gedicht of lied alleen of in een groepje.
Kerndoel 17: de leerlingen maken kennis met een aspect van de Friese Taal en
Cultuur.

Zij vertalen een deel van het gedicht ‘It wiif mei de blauwe mouwen’ van Eeltsje
Halbertma in het Nederlands en beantwoorden een aantal vragen over het gedicht.
Toelichting: de leerlingen maken kennis met de Friese dichter/schrijver/huisarts
Eeltsje Halbertsma en zijn werk op het gebied van de Friese taal o.a. het Friese
volkslied.

Kerndoel 56 : het verwerven van kennis over het krijgen van waardering voor
aspecten van Fries cultureel erfgoed en de Friese geschiedenis.

Toelichting : de leerlingen maken met behulp van een werkblad een tochtje door
het museum waar ze op zoek gaan naar voorwerpen uit het culturele erfgoed van
met name Midden-Friesland in de tijd van Lytse Eeltsje. Ze krijgen de gelegenheid
een dorpswandeling te maken m.b.v. een plattegrond en leren allerlei nieuwtjes
over het dorp Grou rond het begin van de 19e eeuw. Als de tijd het toelaat kunnen
de kinderen ook nog een puzzeltocht maken en op zoek gaan naar diverse
voorwerpen uit het verleden.

Benodigdheden en overige informatie over de lesbrief

Lesbrief: pen en papier, internet.

In het museum: werkblad en waaierkaart

Lytse Eeltsje en de puzzeltocht. Deze werkbladen worden ter plekke verstrekt.

Het museum zorgt per bezoek vrijwilligers die behulpzaam zijn bij het bezoek.

Voor het downloaden van de achtergrondinformatie over Eeltsje Halbertsma, de
lesbrief, verwijzen we naar de website van het museum. Bij de afbeelding Lytse
Eeltsje kan de lesbrief worden gedownload via onder
het kopje kinderen.

Klik hiervoor op de link voor kinderen — foar bern !

De bezoektijd van uw school aan ons museum staat t.z.t. vermeld op
De kinderactiviteiten worden bij ons gepland op de ochtenden,

omdat het museum dan niet open is voor andere bezoekers.

Meer foto's over onze activiteiten vindt u op:

Tot ziens !

Janneke Wegman tel. 06-15902895. Mail:


http://www.museumhertfanfryslan.nl/
http://www.schoolkade.nl/
http://www.facebook.com/hertfanfryslan
mailto:janneke.wegman@upcmail.nl

Informatie voor de leerkrachten

Voor de leerkrachten hebben we extra informatie over het leven van de “echte”
Eeltsje Halbertsma toegevoegd. Dit verhaal kan worden voorgelezen aan de
leerlingen voorafgaande aan het museumbezoek en is bedoeld als
achtergrondinformatie.

Het leven van Eeltsje Halbertsma

Eeltsje Halbertsma is geboren op 8 oktober 1797 in Grou. De jonge Eeltsje moest al
jong zelfstandig zijn. Toen hij 12 jaar was stierven zijn ouders. Hij zat toen net op de
Latijnse school in Leeuwarden. Hij werd door familie opgevoed. Zijn familie wilde
dat hij, net als zijn oudste broer Joast dominee werd, maar hij koos voor een studie
medicijnen in Leiden. Hij studeerde ijverig, hij hield ook van een feestje.

In 1818 was hij in de gelegenheid om een half jaar in Heidelberg in Duitsland te
studeren. De Duitse Romantische sfeer beviel hem daar prima, toch verlangde hij
weer naar het “Heitelan”. De studietijd in Duitsland is van grote invloed geweest op
zijn latere werk als schrijver en dichter. Hij promoveerde toen hij 21 jaar was tot
doctor in de medicijnen in Leiden. Zijn proefschrift ging over de relatie tussen
lichaamsgewicht en het karakter van mensen.

Hij begon een praktijk als dokter in Purmerend, maar keerde, omdat hij heimwee
had, na anderhalf jaar weer terug naar Grou en werd daar de dorpsdokter.

Hij had veel gevoel voor het eenvoudige dorpsleven en de inwoners hielden van
hem, omdat hij van grappen hield en oog had voor eenvoudige mensen. Veel van
zijn patiénten in de praktijk waren alleen per boot bereikbaar en dus bleef hij als dat
nodig was een nachtje slapen. Men mocht zelfs met vis betalen als er geen geld
was.

Hij was één van de eerste dorpsdokters die kinine gebruikte tegen malaria, een
ziekte die veel voorkwam. Hij trouwde met Baukje Fockens uit Bolsward. Zij was de
dochter van de burgemeester. Haar ouders vonden Eeltsje geen goede keus,
omdat hij zich niet deftig gedroeg.

Zo ging hij graag naar dorpsfeesten (De Merke) en maakte veel plezier in de
herberg “Hof van Brussel” te Grou. Hij werd door het vele drinken en eten nogal
dik en hield dan zijn buik vast bij het lachen. De mensen uit het dorp vonden het
een prachtig gezicht, maar zijn vrouw en schoonfamilie schaamden zich voor hem.
Zijn huwelijk was door het verschil in levensstijl een mislukking. Doordat zijn
kinderen jong stierven, was Eeltsje vaak droevig.

Hij schreef veel liedjes o.a. “Te Boalsert op de merke”, de tekst van het Fries
volkslied op de melodie van een Duits studentenlied, liedjes over zeilen o.a.
“Grouster Weagen”, over de natuur o.a. "It wie op 'n simmerjoun” en over zijn
dochter Anna “"Op Anna’ s dea”. Ook schreef hij het gedicht ‘It wiif mei de blauwe
mouwen’ dat later ook als sprookje in Grou werd opgevoerd.

Zijn liedjes en verhalen werden heel bekend in Fryslan. De liedjes zijn te vinden in
o.a. het Frysk Lieteboek en in het boek dat hij samen met zijn broers Joast en
Tjalling schreef “Rimen en Teltsjes”. Hij stierf reeds op 22 maart 1858 en werd dus
maar 60 jaar. Zijn grafsteen is te vinden bij de Sint Piterkerk te Grou en zijn
standbeeld staat bij het Wilhelminapark. Hij is van grote betekenis geweest voor de
Friese Taal.
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Opdracht 1 Gedicht It wiif mei de blauwe mouwen

Hark! Wat teistert dér om ‘e glézen?
Hark! Wat wimelt dér om ‘e doar?

't Is in seldsum tsjuster wézen

Bliuw hjir wei, do swarte moar!

Berntsjes, is 't wol te betrouwen,

't Skym‘rich wiif mei de blauwe mouwen?

't Skym’rich wiif komt Ut de marren,

Ut de swarte wetters op;

Ulen fleane mei elkoarren

troch de loft op har gerop.

Berntsjes, is't wol te betrouwen

‘t Skymrich wiif mei de blauwe mouwen.

Probeer het gedicht in het Nederlands te vertalen, woorden die je niet kent kun je
opzoeken in het Frysk Wurdboek of via Google Translate Frysk.

Het gedicht is in het museum te beluisteren en is ingesproken door llse Barkmeyer
( zie foto).

1 Swarte moar ; wie bedoelt de schrijver? Sommige mensen vinden dit
discriminatie jij ook ?

Dit gedicht werd voor het slapen voorgelezen. Een goed idee?

Als jij een gedicht zou mogen maken, waar wil jij dan dat het over gaat ?
Wat is jouw lievelingslied of gedicht?

Welk boek lees je graag en waarom?

Welke artiest beluister jij graag?

Bespeel je zelf een muziekinstrument?

Welke taal vind jij mooi ?

= =4 -4 -8 -8 -5 -9



Opdracht 2 Schrijf een gedicht of een liedtekst - Thema is vrij.
Tien tips om een gedicht of lied te schrijven ( uit Poéziepaleis)
1.Je gedicht of lied kan overal over gaan

Over kleine dingen als een fietsbel of een sok,

over grote dingen als een flatgebouw of het reuzenrad,

over mensen die je kent, je vriendje, je juf of je moeder.

In een gedicht mag je dromen, liegen, overdrijven, je
herinneren, gek doen. In een gedicht mag je zelfs zwijgen
Als je in een gedicht niet alles vertelt, maakt dit nieuwsgierig.

2. Je hoeft gedichten niet te begrijpen

Een schilderij of een muziekstuk begrijp je toch ook niet?

Een gedicht mag een beetje mysterieus zijn. Het gaat

erom wat een gedicht met de lezer doet.

Krijg je er kippenvel van?

Of klinkt het gewoon lekker uit je mond als het het hardop leest?

3. In een gedicht speel je met woorden en klanken
Dichters zeggen de dingen net een beetje anders.

Soms zeggen ze dingen twee of drie keer, zodat je
het echt goed hoort. Dichters liegen, fantaseren spreken

soms de waarheid, ze spreken in beelden en vergelijkingen.
Een zonsondergang lijkt bijvoorbeeld op eeﬂ



